
“Wat je geeft, krijg je terug” 
 
Wij willen graag een voetbaldroom met jullie delen. Iets waar wij als FC Burgumers ons nog 
positiever mee kunnen onderscheiden. 
Hoe mooi zou het zijn wanneer wij beslissingen van scheidsrechters gewoon accepteren en daarmee 
scheidsrechters volledig respecteren. 
Is dit een gek idee? Nou volgens ons niet. Wanneer je namelijk naar rugby kijkt is dit zelfs de norm. 
Tijdens een rugby wedstrijd wordt de scheidsrechter gewoon gerespecteerd. Waarom kan dat niet in 
het voetbal. 
 
Wij zouden willen dat we binnen onze prachtige club FC Burgum, het voorbeeld gaan geven dat het 
mogelijk is om de scheids- en grensrechters gewoon te respecteren. Hoe?  
Ga niet altijd de discussie aan. En wanneer je wel wilt reageren, doe dit dan volwassen en beheerst.  
Mag je dan niet meer emotie tonen, horen wij mensen al zeggen? Natuurlijk wel. Voetbal is emotie, 
maar dat hoeft toch niet te betekenen dat we ons misdragen?  
Nogmaals, kijk hoe dit wel werkt in de rugby sport! 
 
Daarnaast zou het vanzelfsprekend moeten worden dat spelers/speelsters en kaderleden de 
scheidsrechter en de tegenstander standaard na afloop van de wedstrijd bedanken voor de 
wedstrijd. 
Wij weten zeker dat we hierdoor: 

- Een positieve bijdrage leveren aan onderling respect. 
- Het spelplezier laten toenemen. 
- Er een nog positievere sfeer in en buiten het veld komt. 
- Een positief voorbeeld zullen zijn voor andere verenigingen. 
- Kunnen voorkomen dat we in de (nabije) toekomst een tekort aan scheidsrechters zullen 

hebben. 
 
Wij realiseren ons dat we deze gedragsveranderingen niet in één keer kunnen ombuigen. We weten 
dat hier tijd voor nodig is en dat we elkaar moeten helpen.  Dat zal met vallen en opstaan gaan. Dat 
laat, wat ons betreft onverlet dat we hiervoor zouden moeten willen gaan. 
 
Hoe mooi is het dat scheidsrechters, spelers/speelsters en toeschouwers aangeven dat, wat wij bij   
FC Burgumers uitstralen, de norm mag gaan worden. 
 
Als bestuur geloven we in de stelling;  “Wat je geeft krijg je terug”.  
Dus wanneer wij respect voor de scheidsrechter(s), grensrechters en tegenstanders hebben, krijgen 
wij dit hoe dan ook terug.  
Hoe mooi zou dit zijn. Is dit een droom, of gaan we dit werkelijkheid laten worden? 


